
JIJ EN JARDIN D’ÉMAIL

“Ik koester nog steeds de warme 
herinneringen bij het eerste 
bezoek, met de kinderen en de 
vele bezoeken daarna waarbij deze 
foto altijd in je hoofd voorbij flitst”.
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“Een warm Alaska, waar de gletsjers niet smelten”


